
Hier zijn we weer! De tijd gaat zo snel voorbij 'when you're having fun'! Eerst en vooral willen 

we iedereen bedanken voor de vele leuke berichtjes, heel tof om nieuws te krijgen van jullie. 

Het lukt jammer genoeg niet altijd om snel te antwoorden, maar het doet ons veel plezier! 

Hopelijk heeft Laura (en opa en oma natuurlijk!) een onvergetelijk grootoudersfeest gehad en 

kan Johan er met een jaartje meer nog steeds volop tegenaan :) Wat is er hier ondertussen 

allemaal gebeurd? Veel! 

 

Zondag zijn we uitgecheckt in ACB en verhuisd naar een veel mooier en rustiger hostel dat ons 

huisje wordt voor de volgende 3 weken: The Red Monkey. Even leek het fout te gaan, want bij 

aankomst bleken ze door een vergissing voor ons geen plaats te hebben. Er was enkel een kamer 

voor 1 persoon vrij. Stress, meteen de Lonely Planet opengeslaan op zoek naar een alternatief, 

maar Kiwi's laten je nooit in de steek. We mochten 2 nachten naar een luxueuzer hostel, nu zijn 

we terug in de Red Monkey waar we een upgrade kregen naar de studio. Zo hebben we onze 

eigen badkamer en tv en dat allemaal voor dezelfde prijs. Het zijn zo'n schatjes die Nieuw-

Zeelanders.  

 

Maandag hadden we dan een orientatievergadering met de organisatie die ons ter plekke 

wegwijs maakt. We kregen 3.5u uitleg, veel in 1x maar wel interessant. Intussen hebben we een 

lokaal gsm-nummer, een taxnummer en een bankrekening bij de kiwibank. Jaja, we worden 

echt kiwi Dimi en kiwi Caat =) Enige wat nu nog niet gelukt is, is geld overschrijven van onze 

Belgische rekening naar hier. Ondoorgrondelijk die bankmensen, maar dat komt ook wel in 

orde.  

 

Dinsdag hebben we per bus een stadstour gemaakt door Auckland. 's Ochtends gaven ze gratis 

een skyjump weg, een soort basejump vanop de skytower: 192meter! Er waren een twintigtal 

kandidaten en met het spelletje kop of munt werd een winnaar aangeduid. Op het einde bleef 

Dimi over met een Italiaans meisje, zij koos kop, Dimi munt... en het werd munt =) DIMI IS 

VAN DE SKYTOWER AFGESPRONGEN!! WOEHOEW! Ik quote hem even: "Op het 

moment zelf deed ik bijna in mijn broek, maar het is geweldig!" Check de foto's en de film. 

Hoewel dit natuurlijk het hoogtepunt van de dag was, hebben we ons voor de rest ook goed 

geamuseerd. We mochten nog de Auckland bridge beklimmen, hebben orka’s gezien, hebben 

rondgewandeld in het Auckland domain en hebben genoten van prachtige vergezichten. It's all 

good, bro! =)  

 

Gelukkig is het hier al een paar dagen stralend weer (niet dat we jullie jaloers willen maken 

hoor!). Officieel is het zonnig bij zo'n 20graden, maar de zon brandt hier zo hard dat het aanvoelt 

als 30. We hebben onze zonnecreme al goed kunnen gebruiken! Zeker bij het wachten aan de 

verkeerslichten, want die snappen we nog altijd niet. We weten wel al dat we mogen oversteken 

als de 'PIOEUW' weerklinkt, maar het is altijd spannend afwachten wanneer dat zal zijn.  

Morgen staat de coast to coast wandeling op het programma, nog een een andere manier om de 

stad te ontdekken. Zaterdag gaan we waarschijnlijk naar de zoo: beestjes kijken =) Goed 

gevulde daagjes, zo hebben we geen last van de drukte van de zomersolden die hier net 

begonnen zijn. We houden jullie snel verder op de hoogte, over een paar uur al zetten we de 

eerste foto's online. 

 

Vele groetjes!! 

 

Caatje en Dimi  
 


